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ter inleiding

Het document dat voor u ligt is geen boek, het zijn
slechts bladzijden uit een boek. Bladzijden waarin
zr.Mirjam vertelt over het Getjdengebed.
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Wat is het getijdengebed? Wat is de betekenis, het doel of het nut ervan? Wat doet
het alternerend zingen van psalmen? En wat doet het leven op het ritme van de tijd?
Zr.Mirjam, Priorin van Priorij Emmaus beantwoordt deze vragen op de volgende
bladzijden.

Deze bladzijden zijn onderdeel van het hoofdstuk ‘Dames en heren (bewoners)’. Dat
hoofdstuk komt uit het boek 'Doornburgh verhaalt'. Dit boek kent vele verhalen en
vele lagen, van en over Doornburgh zelf, maar ook van en over andere bijzondere
plekken in Utrecht. In de virtuele boekenkast 'Utrecht verhaalt' komen de lagen en
verhalen bij elkaar. In elk boek uit deze kast kun je in real time en real life ontdekken
dat de Provincie

een groot, levend en bruisend ontdekkingsmuseum is. Bruis en surf mee en kom op
onverwachte lagen en plaatsen!
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Getijdengebed
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Zoals Joden drie keer per dag het Achttiengebed bidden en Moslims vijf keer
per dag zich op een gebedskleed naar Mekka keren, zo kennen ook
Christenen vaste gebedstijden per dag. Deze gebeden worden het
‘getijdengebed’ genoemd. De belangrijkste zijn het morgen- en avondgebed,
want zij markeren het opgaan en het ondergaan van de zon. Het zijn als het
ware de scharnierenmomenten van de dag. Daarnaast is er ook nog een
middaggebed en de dagsluiting die gebeden wordt voor het slapengaan.

De tijd is een schepping van God en door te bidden op vaste uren wordt de
tijd geheiligd en aan God teruggegeven.

Het getijdengebed wordt het gebed van de Kerk genoemd. Het is het
openbaar en gemeenschappelijk gebed van het volk van God. Dat betekent
dat het de taak van alle gelovigen is om tenminste het morgen- en
avondgebed te bidden en het liefste samen met andere gelovigen. Maar
omdat dit voor de meeste gelovigen niet haalbaar is, is het in de loop van de
tijd het gebed van de priesters en kloosterlingen geworden.

In de kloosters leeft men op het ritme van de tijd. Een paar keer per dag
roept de kerkklok de broeders of zusters samen en men bidt of zingt dan de
getijden. Die bestaan voor het grootste deel uit de psalmen. Psalmen staan
in de bijbel. Het zijn liederen of gedichten, die ruim 3000 jaar geleden
ontstaan zijn in het volk van Israél. Ze geven de religieuze ervaring van de
psalmist weer en dat is vaak een ervaring die wij herkennen en tot onze
eigen ervaring kunnen maken. Ervaringen van vreugde, dankbaarheid,
verwondering, maar ook van woede, twijfel en wanhoop. Psalmen zijn
tijdloze gebeden die steeds opnieuw verrassen. Wie dag in dag uit de
psalmen bidt, gaat wonen in de psalmen en de psalmen wonen in de bidder.

Door het bidden van de getijden wordt lof aan God gebracht. God wordt
geloofd omdat Hij God is en de wereld in Zijn hand houdt. Een ander doel of
nut heeft het niet. Het getijdengebed is gratuit. Wie de getijden bidt, houdt de
lofzang gaande.
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In veel kloosters worden de psalmen gezongen op
een specifiek kloosterlijke wijze. De broeders of
zusters zitten tegenover elkaar in de kerk. De ene
zijde van de kerk zingt twee regels van de psalm en
daarna zingt de andere zijde van de kerk twee regels.
Zo wordt in een ‘over en weer’ de psalm gezongen, op
een eenvoudige meditatieve toon. Door dit
alternerend zingen wordt de psalm ‘naar binnen’
gezongen. Het hart van de bidder kan geraakt worden
door de woorden van de psalm. Door de eenvoudige
monotone melodie ademt de psalm en daarmee het
hele getijdengebed een grote rust uit.

In kloosters zijn gasten meestal welkom om aan te
sluiten bij het getijdengebed.

Leven op het ritme van de tijd geeft structuur aan de
dag en helpt om zorgvuldig met de tijd om te gaan,
want ‘wie de getijden niet onderhoudt, wordt door de
tijd overspoeld'.
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ontdEK! Maarssen

Priorij Emmaus, Landgoed Doornburgh, Diependaalsedijk 17
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) Foto’s:
uit de Zr.Monica, Priorij Emmaus

Eindredactie en vormgeving

bO e ke n d oe n Albert Retel, ar-gitect
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